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GELOOFSLEER: VII
5de leerjaar:
Doelstelling: ISL-GLL-007
“De leerlingen kunnen uitleggen wat heilige boeken zijn.”
Week van ………………………………………. tem …………………………………………..:
STAP 1:
Bekijken op Youtube:
Naam: ”Heilige boeken in Joden, Christendom en Islam”
Youtube-link: https://youtu.be/nFixodu4A4M
Naam: “De Geschiedenis van de Kor’an (NL)”
Youtube-link: https://youtu.be/LLxVe3OZd3c

STAP 2:
In bijlage:
Lees, leer en vul de blaadjes in.
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GELOOFSLEER

Goddelijke boeken:

{En die geloven in hetgeen tot u is nedergezonden en in hetgeen voor u is nedergezonden, en overtuigd zijn van het Hiernamaals.}

Soera al Baqara, aya 4

Het geloof in de heilige boeken is één van de 6 geloofspunten:

1	Geloof in ALLAH

2	in Zijn Engelen

3	in Zijn Boeken

4	in Zijn Profeten

5	in de Laatste Dag

6	in het Lot

Allah heeft bepaalde profeten boeken gegeven als leiding voor de mensheid.  Een moslim gelooft in alle Boeken zoals Allah die aan de profeten heeft geopenbaard.

Wat is wahy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Waarom stuurde Allah (swt) wahy? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allah zegt in de kor’an: 

En Wij hebben alleen dit Boek tot u neder gezonden, opdat gij hun hetgeen waarover zij verschillen moogt uitleggen en tevens als leiding en barmhartigheid voor de mensen die geloven.

(soera Nahl 16:64).

Enkele redenen waarom er boeken zijn gezonden: 

√	Dat de mensen hun godsdienst leren 
√	Allah toont ons in de boeken wat de gevolgen kunnen zijn van ongehoorzaamheid
√	De boeken leren ons goede manieren.  Belangrijke manieren zoals: eerlijkheid,	rechtvaardigheid,….
√	Door de openbaringen leren we Allah beter kennen 
√	Door de boeken blijven de mensen op het rechte pad
√	De boeken brengen oplossingen voor onze dagelijkse problemen




Goddelijke boeken

Allah, de Almachtige, heeft vier Heilige Boeken geopenbaard die erg bekend zijn. Namelijk:

Tawrât (de thora): Dit is geopenbaard aan de Profeet Moesa (saw)
Zabôer (de Psalmen van David): Dit is geopenbaard aan de Profeet Daawoed (David) (°as)
Indjîl: Dit is geopenbaard aan de Profeet °Iesa (Jezus) (°As)
Qoeraan: Dit is geopenbaard aan onze geliefde en Nobele Profeet Mohammed (saw), die de grootste der Profeten is. De Heilige Qoeraan is de laatste en de meest superieure van alle Heilige Boeken.



Eigenschappen van de heilige boeken 

Tawrât, Thora 

De Thora is aan profeet Môesâ geopenbaard. 
Enkele kor’anverzen over de Tawrât/Thora: 
Voorwaar, Wij gaven Mozes het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen… (al Baqara 2/87)
En Wij gaven Mozes het Boek, als voltooiing van de gunst aan hem die goed wilde doen en een uitleg van alle dingen en een leidraad en een barmhartigheid, opdat zij in de ontmoeting van hun Heer mochten geloven. (al an°am 6/154)

Wij gaven Mozes het Boek en maakten het tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël, zeggende: "Neemt niemand buiten Mij als Voogd." (al isrâ 17/2)

Zabôer, Psalmen 

Zabôer is het boek dat geopenbaard is aan de Profeet Daawoed (David)(°as). 
Allah zegt in de kor’an “… En Wij gaven Dâwoed de Zâbôer.” (soera Nisâ 4/163).
Deze boek bevat vooral smeekbeden en dankbetuigingen.  Deze verzen worden door de Christenen op een bepaalde toon in de kerk gezongen.  

Indjîl, Evangelie, Bijbel (Het Nieuwe Testament 

Indjîl is het heilige boek dat geopenbaard aan de Profeet °Iesa (jezus) (°As)
In de Indjîl wordt er voornamelijk gesproken over het leven van °Iesa (°as).  Het nieuwe testament hecht veel waarde aan liefde tussen de mensen.  


Kor’an 

Zoals we boven al vermeld hebben is de Kor’an het boek van alle mensen.  De Kor’an is de laatste heilige boek.  Na de Kor’an zal er geen openbaring meer gebeuren door Allah. Al Kor’aan is een Arabisch woord dat letterlijk betekent "lezen, reciteren". 

De neerzending van de Kor’an is begonnen samen met het profeetschap van Mohammed vzmh.
De eerste verzen van de Kor’an werden gezonden in het jaar 611.  Toen was Mohammed 40 jaar oud.  De Kor’an is in 23 jaar voltooid . Dus, het is niet in een keer neer gezonden maar in 23 jaar tijd.De Kor’an is in het Arabisch gezonden en wordt ook enkel gelezen in het Arabisch.  Maar er bestaan wel verschillende vertalingen van de Kor’an.

De Kor’an bestaat uit 114 hoofdstukken.  Elke hoofdstuk wordt een soera genoemd.
De Soera’s bestaan uit ayat’s – zinnen – verzen.
De kor’an bevat allerlei verzen zoals: 

	Verhalen van profeten 
	Verhalen over volkeren
	Smeekbeden
	Uitnodigen van de mensen om het goede te doen en het slechte te laten
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…………………………………………(saw) is de Laatste profeet en ………………………………… is het enige boek dat we nu nog kunnen gebruiken.

Kun jij de 4 heilige boeken nog opsommen en aan wie ze zijn geopenbaard: 
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Noem 2 redenen waarom Allah boeken heeft neer gezonden.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welke zijn de 4 heilige boeken die Allah ons heeft geopenbaard?



		Boek

		Profeet

		Vertaling



		1) …………………………….

		1) ………………………….

		1) ………………………….



		2) …………………………….

		2) ………………………….

		2) ………………………….



		3) …………………………….

		3)………………………….

		3)………………………….



		4) …………………………….

		4)………………………….

		4)………………………….
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