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GELOOFSLEER: I
6de leerjaar:
Doelstelling: ISL-GLL-001
“De leerlingen weten dat de mens een verstandig en gelovig wezen is.”
Week van ………………………………………. tem …………………………………………..:
STAP 1:
Bekijken op Youtube:
Naam: “Waarom zou je geloven”
Youtube-link: https://youtu.be/ZZpSTg3CxO0
Bekijken op Youtube:
Naam: “De 99 schone namen van Allah met NL betekenis”
Youtube-link: https://youtu.be/IyzR5DD1wdU
STAP 2:
In bijlage:
Lees, leer en vul de blaadjes in.
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vragen De Drie Vragen.wrd10.doc
Naam: ………………………………………




Datum: ….. / ….. / …..


Klas: …………


Vak: islam









Punten: …….. / 20


VRAGEN: De drie vragen

/3
1) Welke drie vragen stelt de ongelovige buurman aan zijn oude goedgelovige buur?


1.- ………………………………………………………………………………….............

     ………………………………………………………………………………………….

2.- ………………………………………………………………………………….............

     ………………………………………………………………………………………….

3.- …………………………………………………………………………………............

     …………………………………………………………………………………………

/2
2) Wat was het antwoord van de oude man op de drie vragen van zijn ongelovige buurman?

…………………………………………………………………………………………..................

/5
3) Wat was het uitleg van het antwoord op de eerste vraag?


………………………………………………………………………………………….................


………………………………………………………………………………………….................


………………………………………………………………………………………….................


………………………………………………………………………………………….................


………………………………………………………………………………………….................


………………………………………………………………………………………….................

/5
4) Wat was het uitleg van het antwoord op de tweede vraag?


………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................

/5
5) Wat was het uitleg van het antwoord op de derde vraag?


………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................



………………………………………………………………………………………….................
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De mens is een verstandig en gelovig wezen.

Het eerste en belangrijkste geloofsvoorwaarde is het geloof in Allah (swt).  Dit vindt Allah heel belangrijk, want Hij heeft ons geschapen om Hem te leren kennen en om Hem te aanbidden.  

Allah heeft de mens hersenen gegeven om te kunnen nadenken. 



We weten dat Allah bestaat door: 


1 De getuigenis die we hebben afgelegd tegenover Allah door ons bestaan op de Aarde. 

2 De Fitrah, de natuurlijke aanleg van de mens. 

3 De Boeken en de Profeten die gestuurd zijn. 

4 De wonderen van de schepping.



Allah kennen en in Hem geloven is de basis van ons geloof. Ons geloof spoort ons aan om in Allah te geloven maar ook ons verstand. Als we diep nadenken over hemel en aarde en alles wat we ons maar kunnen inbeelden, dan weten we dat het niet zomaar ontstaan is  Er is een Schepper (swt) die alles geschapen heeft.  



Er heerst orde in het heelal en alles is met maat geschapen.

[image: http://www.kleurplaten.nl/kleurplaten/7826.gif]“Als je hen vraagt wie de hemelen en de aarde geschapen heeft, en de zon en de maan onderworpen heeft (aan zijn wet), zullen ze zeker zeggen ‘Allah’.  Hoe verkeren zij dan in dwaling?”

De grootsheid van het heelal en de harmonie van zijn structuur bewijzen duidelijk dat er slechts één enkele schepper bestaat. Hij leidt dit heelal.

Als we kijken naar de zon en de maan hoe die werken. Het is nacht en dan weer dag en altijd zonder problemen.  Er zijn geen tekortkomingen aan de schepping.  De zon, de maan, de melkwegstelsels,… het hele heelal gehoorzaamt aan Allah.  

Alles wat deel uitmaakt van het heelal werkt op een systematische manier. De volmaaktheid van dit systeem en de precieze indeling bewijzen de aanwezigheid van een Almachtige Schepper die dit uitgestrekte heelal leidt.  














Bekende wetenschappers hebben gezegd:



[image: http://1.bp.blogspot.com/-JxTRlyQMX7k/ULWoHk7MgcI/AAAAAAAANUU/X9XabPhHZVM/s1600/albert-einstein-art.jpg]Het geloof in God is het sterkste en meest nobele resultaat van het wetenschappelijke onderzoek.	Albert Einstein









Als je diep nadenkt, zal de wetenschap je dwingen om in het bestaan van God te geloven.          	Lord Kelvin





Een beetje filosofie laat de menselijke geest neigen naar het atheïsme, maar zich verdiepen in de filosofie leidt de geest van de mensen naar de godsdienst.



	Francis Bacon

Bron:De regenboog

Opdrachten

Vul de ontbrekende woorden in:

werkt – toevallig- geloven - schepper - tekortkomingen

Er zijn geen ……………………………………………………………….aan de schepping van het heelal.

De wereld is niet ………………………………………..ontstaan. 

Alles wat behoort tot het heelal ………………………………………………….op een systematische manier.

De zon, de maan en de melkwegstelsel gehoorzamen aan dezelfde …………………………………

In Allah ……………………………………, dat is de basis van de Islam.                               Bron: regenboog


Islam, Imaan en Ihsaan:

Allah stuurde de Koran en profeet Mohammed (v.z.m.h.) naar de mensen om ons over het geloof t leren. Alles wat de Profeet (v.z.m.h) aan zijn metgezellen leerde onthielden zij en leerden zij uit het hoofd. Alles wat de Profeet (v.z.m.h) gezegd heeft en de beschrijvingen van hoe hij dingen deed noemen we de Hadiets. Later werden al deze Ahadiets opgeschreven en daarbij werd vermeld woe de Hadieth had overgeleverd, zodat de mensen konden controleren of het wel klopte. Een van de belangrijkste Hadits van Profeet Mohammed (v.z.m.h) over het geloof kun je hieronder lezen.

Vertel me wat de Islam is:

Omar (een metgezel van profeet Mohammed (v.z.m.h)) heeft overgeleverd:
Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah zaten, verscheen er een man voor ons in stralende witte kleren en met gitzwarte haren, aan wie niet te merken was dat hij een lange reis had gemaakt. Niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet (v.z.m.h) zitten met zijn knieën tegen die van de Profeet (v.z.m.h) en met zijn handen op zijn bovenbenen. 

Hij zei: “O Mohammed, vertel me wat de Islam is!” De profeet (v.z.m.h) zei: “De Islam houdt in dat je getuigt, dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, dat je de armenbelasting betaalt, dat je vast in de maand Ramadan en dat je de bedevaart verricht naar het Huis van Allah als je dat kan.”
Waarop de man zei: “U heeft juist gesproken.” Wij waren erg verbaasd dat hij hem vragen stelde en het antwoord bevestigde.

Vertel me wat Imaan is:

Daarna zei hij: “Vertel mij wat Imaan is.” 
De Profeet (v.z.m.h) antwoordde: “Het houdt in dat he gelooft in Allah, In zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten, in de Laatste Dag en dat je gelooft in het Lot (zowel het goede als het slechte is voorbestemd)”.“U heeft juist gesproken,” Zei hij

Vertel me wat Ihsaan is

En daarna zei hij: “Vertel me wat Ihsaan is.” 
De Profeet (v.z.m.h) antwoordde: “Het houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat Hij jou wel ziet.”

Vertel me over het Uur

Toen zei hij: “Vertel me over het Uur (De Laatste Dag). 
De profeet (v.z.m.h) antwoordde: “Daarover weet de ondervraagde niet meer dan de vrager.”
Vervolgens zei hij “Vertel me dan over de tekenen ervan.” De profeet (v.z.m.h) antwoordde: “Dat de slavin haar meester zal baren en dat je op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar ziet wedijveren in het bouwen van hoge huizen.”

Hierna ging de man weg en ik bleef nog enige tijd zitten, totdat de profeet (v.z.m.h) me vroeg: “O Omar , weet jij wie de vragensteller was?” Ik antwoorde: “Allah en Zijn boodschapper weten het het beste.” De Profeet (v.z.m.h) zei: “Het was Djibriel die bij jullie kwam om jullie je religie te leren.”

(Bron: 40 Hadits – An nawawi)






Opdrachten:

Zet de cijfers in de juiste volgorde in juiste kolom

1 Getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed (v.z.m.h) de Boodschapper van Allah is.

2 Geloven in Allah

3 Geloven dat zowel het goede als het slechte is voorbeschikt

4 De armenbelasting betalen

5 Allah aanbidden alsof je Hem ziet

6 Geloven in de Laatste Dag

7 Het gebed verrichten

8 Geloven in Zijn engelen

9 Als je Allah niet ziet, weet dan dat Allah jou wel ziet

10 Geloven in Zijn boeken

11 Vasten in de maand Ramadan

12 Geloven in Zijn profeten

13 De bedevaart verrichten naar het huis van Allah als je dat kan

14 Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.



		Islam

		Imaan

		Ihsaan

		Het Uur



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Als je alle onderdelen van de Hadits (Islam, Imaan, Ihsaan en het Uur) bekijkt, zie je dat één ding elke keer terug komt. Blijkbaar is dat het allerbelangrijkste onderdeel van ons geloof. Welk punt is dat?

	

	

Iemand die zicht heeft overgegeven aan Allah en Hem aanbidt is een moslim. Iemand die in alle geloofspunten van de Islam gelooft is een Moe’min. Wat denk je, is een Moe’min altijd een moslim?

	


En andersom?

	

Aan welk antwoord van de Profeet (vzmh) kun je zien dat hij alleen maar aan de mensen kennis overbracht die hij van Allah had gekregen en dat er zelf niets bij verzon?

	

	

Wat leren wij van dit antwoord van de Profeet (vzmh) over onze eigen antwoorden?

	

Wat zou de Profeet (vzmh) bedoelen met dat “de slaven hun meesters zullen baren”?

	

Is dat een goed teken?

	

Denk je dat de tekenen van de Laatste Dag al zijn begonnen?

	

Ken je een voorbeeld van het tweede teken van de nadering van de Laatste Dag?

	

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoe komt het dat de man steeds, als de Profeet (vzmh) hem een antwoord gaf op zijn vraag, zei: “Dat klopt!” (Wat je zegt is juist!)

	

	

Om te onthouden:

· “De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed (v.z.m.h.) de Boodschapper van Allah is, dat je het gebed verricht, dat je de armenbelasting betaalt, dat je vast in de maand Ramadan en dat je de bedevaart verricht naar het Huis van Allah als je dat kan.”

· “Imaan houdt in dat je gelooft in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken, in Zijn profeten, en in de Laatste Dag en dat je gelooft dat zowel het goede als het slechte is voorbeschikt.”

· “Ihsaan houdt in dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, besef dan dat Hij jou wel ziet.”

· “Onder de tekenen van het Uur behoort dat de slavin haar meester zal baren en dat je op blote voeten lopende, naakte en behoeftige schaapherders met elkaar ziet wedijveren in het bouwen van hoge huizen.
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<< De drie vragen >>

Er was eens in een stad een heel door en door slecht opgevoede, een kwaadaardige man. Deze man kon met niemand overeenkomen, had een slechte karakter en was ook ongelovig.


Hij geloofde niet in God. Elke kind dat hij tegenkwam zei hij:


· “God bestaat niet.”


· “Als er een God was, zouden wij Hem toch kunnen zien.”


Als ze hem vroegen of hij wel een verstand had, zei hij:


· “Ja.”


Maar als ze hem vroegen om zijn verstand te kunnen laten zien, zei hij dat hij dat niet kon doen.


Ondanks dat hij niet in de mogelijkheid was om zijn verstand te laten zien, wou hij nog altijd niet toegeven en geloofde niet God.


Op een dag kwam de ongelovige man  naar de goed gelovige, vrome oude buurman van hem en had met zich ook een aantal ongelovige mensen meegebracht.


Hij zei met een valse, gemene grijnzende glimlach aan de oude man:


“Dag oude buurman, ik hoop dat ik u nu niet stoor, als u even tijd hebt voor mij wil ik u drie vragen stellen.” “Kan dat.” “Je wou dat ik op een gepaste gelegenheid zou komen.”

De oude man zei: “Beste buurman, nu heb ik alle tijd. Als ik u kan helpen dan zal ik dat graag doen. Vraagt u maar wat u wilt vragen.”


De ongelovige buurman zei:


· “Mijn eerste vraag is als volgt:”

· “Jullie moslims zeggen dat God bestaat! Nou, ik ben van gedachte dat wat ik niet zie, wat ik niet tastbaar kan vastpakken, kan ik ook moeilijk geloven. Daarom zeg ik gewoon: God bestaat niet!”


· “Wat hebt u hierop te zeggen.”


· “Mijn tweede vraag is als volgt:”

· “Sjaytan gaat verbranden in de Hellevuur, zeggen ze. Maar hoe kan dat dan? Jullie geloven dat Sjaytan van vuur geschapen, van vuur gemaakt is. Hoe kan dan dat Hellevuur ander vuur waar Sjaytan van gemaakt is verbranden? Vuur kan toch vuur niet verbranden?”


· “Mijn derde vraag is als volgt:”


· “Jullie geloven in het Noodlot, in de Voorbeschikking. Jullie geloven dat alles op voorhand door God vastgesteld is. Nou, mijn vraag is als God toch alles voorgeschreven heeft, is God dan niet de eindverantwoordelijke.”


· “Waarom worden de mensen dan toch verantwoordelijk gesteld voor hun daden?”


De oude man keek met een bedenkelijke blik naar zijn ongelovige buurman en nam een korst hard geworden aarde van de grond en sloeg het op het hoofd van zijn ongelovige buurman.


De ongelovige buurman begreep er niets van en zei met gefronsde wenkbrauwen zijn hoofd vasthoudend:

· “Wat doe je nu, jij, ouwe gek. Ben je nog helemaal. Wat bezielt jou, man?”


· “Dit zal je nog berouwen. Het zal je zuur opbreken. Wij zien elkaar terug op de rechtbank.”

Toen zij samenkwamen bij het gerechtshof vroeg de rechter aan de oude goedgelovige man:

· “Is het waar dat je met een harde korst aarde op het hoofd van je buurman sloeg?”


De oude goedgelovige buurman zei:


· “Inderdaad, uwe edelachtbare. Ik heb dat inderdaad gedaan.”


· “Wel”, zei de rechter, “wil je mij dan ook verklaren waarom je dat gedaan hebt?”


· “Dit zijn toch geen manieren”, zei de rechter.


· “Nou”, zei de oude man, “Mijn buurman stelde mij drie vragen waarop ik simpelweg geantwoord heb op zijn drie vragen.” “Meer heb ik niet gedaan.”


· “Is dat geen vreemde antwoord?”, stelde de rechter vast. “Verklaar je nader.”, zei de rechter.


· “Wel”, zei de oude man.


· “Ten eerste, vroeg hij mij dat hij moeilijk in het bestaan van God geloofde omdat hij God niet kon zien.”


· “Wel, mijn antwoord is, dat hij zegt dat hij vreselijke pijn heeft nadat ik hem op zijn hoofd geslagen heb. Ik kan het moeilijk geloven omdat hij mij zijn pijn niet kan laten zien. Als hij mij zegt dat hij niet in God gelooft omdat hij Hem niet kan zien, zeg ik, wel, dan geloof ik ook niet dat hij pijn heeft omdat ik zijn pijn niet kan zien. 


· Logisch toch? Niet waar.”

De rechter zei:


“Nou, daar heb je wel een punt. Het klinkt wel logisch.”


“Wat is dan uw antwoord op zijn tweede vraag? Ben ik wel benieuwd naar uw antwoord.”


De oude man zei:


· “Hij zei mij dat wij geloven dat Sjaytan van vuur is gemaakt. En wij geloven inderdaad ook zo.”


· “Dan zei hij mij dat als Sjaytan toch van vuur gemaakt is, hoe het kan dat Sjaytan in het Hellevuur zou verbranden? Vuur kan toch vuur niet verbranden, vroeg hij mij.”

· “Wel, dan zeg ik, als het Hellevuur Sjaytan niet kan verbranden omdat Sjaytan ook van vuur gemaakt is, zeg ik dat de mens van aarde gemaakt is en ik sloeg met een harde stuk aarde op zijn hoofd. Vermits de mens ook van aarde gemaakt is, zeg ik als antwoord, hoe kan een harde stuk aarde een mens pijn doen als de mens ook van aarde gemaakt is.”


· Logisch toch? Niet waar.”


De rechter zei:


· “Nou, daar heb je ook wel een punt. Dat klinkt ook logisch.”


· “Wat is dan uw antwoord op zijn derde vraag? Ben ik ook wel benieuwd naar uw antwoord.”


De oude man zei:

· “Wel, uwe edelachtbare, hij zei mij dat als alles toch voorgeschreven staat, dat als iedereen toch uitvoert wat hem of haar voorgeschreven is, dat iedereen zijn lot volgt, waarom de mensen dan schuldig zijn als zij fouten begaan. Want het was toch voorgeschreven, zegt hij.”


· “Nou, ik geloof ook in de Voorbeschikking. Ik geloof ook in het Noodlot. Als alles dan toch voorgeschreven is en niemand een blaam of schuld treft, dan moet hij zich ook tevreden stellen dat ik op zijn hoofd geslagen heb. Want dat was dan ook voorgeschreven. Dan moet hij mij niet schuldig verklaren. Want dat was ook voorgeschreven.”


· “Logisch toch? Niet waar.”

De rechter keek naar de ongelovige buurman en vroeg:


“Wel, u bent de slachtoffer. Wat heb je hierop te zeggen. Vind je dat hij gelijk heeft?”


De ongelovige buurman was verbaasd en onder de indruk van de antwoorden van de oude buurman en zei:


“Uwe edelachtbare, mijn buurman spreekt de waarheid. Hij klinkt heel logisch. Ik trek mijn klacht terug en vraag mijn verontschuldigingen van mijn buurman. Ik hoop dat hij mij vergeeft.“


De oude buurman zei daarop:


“Uwe edelachtbare, het spijt mij dat wij het gerechtshof onnodig hebben beziggehouden. Ik vergeef mijn buurman en hoop dat hij hieruit een lesje van heeft geleerd.”


